
Geschiedenis van onze club. 
Het was Gaston Dobbelaere die op een vroege zaterdagmorgen in 1991 de 
zon zag opkomen en dacht “we zouden eens een “dauwwandeling” moeten 

kunnen organiseren” er was toen nog geen sprake van het bestaan van onze 
club,. wie er wel al was dat was ons voetbalteam Roal Benti die iedere week 

zijn match afwerkte samen met de vaste supporters Roger De Pauw, Ernest 
Thijsebaert  en Geeraard Lammertijn. Toen dit item ter sprake kwam was iedereen meteen 
voor, er werd afgesproken om geen dauwwandeling te geven maar een gewone tocht met als 

datum 1 mei met start in de voetbalkantine. 
Op 2 februari werden de eerste folders gemaakt en bedeeld in de gemeenten van Groot St -

Laureins. 
Vanuit Aalter was er door Ernest die daar lid was belangstelling er werden pijltjes 
aangemaakt en door Roger in het geel geverfd, er werd een parkoers verkend met de fiets, 

uitgepeild en we konden beginnen aan onze eerste tocht in het bestaan van de club. 
Er werd afgesloten met 184 deelnemers, een succes dachten wij fier. Het 

toenmalige bestuur van VWJL onder voorzitterschap van Alfons 
Lambrechts maande ons aan om lid te worden van het verbond en zo 
geschiede op 05/07/1992. Onze voorzitter werd Roger De Pauw  secretaris 

De Greve Norbert, schatbewaarder Dobbelaere Gaston en verdere 
bestuursleden Ernest Thijsebaert, Geeraard Lammertijn en Peter Rijckaert. 

Het lidgeld werd vastgelegd op 200 frank ( 5,00€) en ieder lid kreeg een gratis sporttas. 
Gaston begon met een clubblad en dit jaar begon ook André Van Houcke met zijn 
wandelverslagen. In totaal schreef André 233 verslagen goed voor 250 bladzijden tekst. 

 

1992 Eén wandeling in de kantine met 376 deelnemers. 

De kampioenen waren: De Pauw Roger 79 wandelingen en 1398 km. 
Thijsebaert Ernest  97 wandelingen en 1267 km. 
1993 

Wij gaven 5 wandelingen 4 in de kantine en onze eerst wisselbekertocht in Bloso ( St-Jan in 
Eremo) wat totaal 1055 deelnemers op de been bracht. 

In 1993 werd Geeraard Lamertijn ondervoorzitter en ondertussen 
heeft hij het reeds tot voorzitter geschopt.. 
De club bloeide en het ledenaantal groeide aan. Er werd reeds aan een 

feestmaal gedacht en op 13 februari 1993 ging dit door in Café 
Restaurant ‘ Den Draaiput’ waar wij voor de prijs van 400 

fr.(10.00€) de man ribben konden eten en drinken zo veel we wilden. 
 
Ondertussen waren er in het verbond ook wat verschuivingen, zo werd Alfons Lambrechts 

vervangen door Willy Cassier.  
Er werden blauwe petten aangeschaft en verkocht voor 100 fr. (2,50€) 

We gaven toen ook in oktober ons eerste mosselsouper, mosselen met bruin brood voor de 
prijs van 400 fr. ( 10,00€). 
December volgde met een geweldig lekkere hutsepotavond. Het was onze voorzitter Roger 

die achter de potten stond en die kon er wel wat van. 
 

Uitslagen;1993 Kampoenen. Heren:De Pauw Roger – 116 tochten – km 2098 – 2de 
Thijsebaert Ernest 100 tochten – km1210. Dames: De Bonte Mariette – 100 tochten – km 
1210. 

Op 28/11/93 schreef André Van Houcke zijn eerste wandelverslag in ons clubblad. Zijn 
wandeling te Zelzate ingericht door De Kwartels. 



Er waren toen 123 club’s aangesloten bij VWJL. 

 

In 1994 mochten wij 1793 wandelaars verwelkomen op 4 wandeltochten. 

De eerste trainings werden besteld, echt goede kwaliteit (Puma) en gingen vlot van de hand. 
Wij mochten ook onze eerste “wisselbekertocht” inrichten. Vanuit het bestuur van VWJL 
werd er toen al geopperd om de vroege wandelaars te stoppen of er toch iets aan te doen. 

Er werd in samenwerking met De Kwartels een bus ingelegd naar Rekem – Nationale 

Wandeldag. 

 
In 1995 richtten wij terug 4 tochten in dat bracht 1689 wandelaars aan de inschrijftafel. 
In februari werd in samenwerking met de voetbalclub een carnavalbal ingericht waarbij de 

mooist verkleden een prijs konden halen. Het was terug vollen bak. 
 

1996. Toen gaven wij 3 wandelingen en waren we tevreden met 1598 stappers, het was ook 
onze eerste organisatie bij Sportshop Alain te Bentille. 
De kampioenen van 1996 waren.; Heren De Pauw Roger – 109 – Lammertijn Geeraad – 108  

Bogaert Remi – 99  Dames – De Bonte Mariette – 85 – Thijsebaert Georgette – 59 – 
Boute Veronique – 27 

De toenmalige medewerkers waren: Roger De Pauw ‘Parkoers’, Geeraard Lammertijn 
‘Marspijlen’, Remi Bogaert ‘Inschrijfkaarten’ Dobbelaere Gaston ‘catering’  
Norbert Versluys Goethals Gaston‘Drankbonnetjes’ - Ernest Thijsebaert  -De Bonte 

Mariette ‘afstempeling en stickers’ – Dirk Bogaert, 
Flamey Kurt, Boute Veronque, Carine Pattyn ‘Bar en 

keuken’. Carine Dobbelaere en Nancy Roegiers ‘koffie, 
soep en gebak’ Kimberly Bogaert ‘afruimen’. 
Kontrole 1 te Waterland Oudeman, Jozef Notteboom, 

Dianne De Kreyger, Eva Notteboom, Annie 
Lammertijn, Christiana De Kreyger Te St-Margriete 

hadden wij – Els De Schepper, Vanessa De Vlaeminck, 
Peter Boute, Steven Pauwels, Danny Lammertyn, 

Natascha De Vlaeminck en Peter Rijckaert. De controleur en afpijler was Norbert De Greve. 

Wij herkennen op de foto:De Kampioenen. 
Lammertijn Geeraard – De Bonte Mariette – De Greve Norbert – Goethals Gaston – Baas 

Adrie – Van Hyfte Anita – Bommelé Magda – Hurtecant Marcella  Geiregat Veronique – De 
Pauw Roger  -Sarasin Dimitri en Polfliet Johan. 
 

1997. 

2 wandelingen met 1622 deelnemers 

De kampioen voor dit jaar was bij de heren Roger De Pauw die Geeraard Lammertijn klopte 
met één wandeling. De titel van recreatieve sportclub te St-Laureins was deze keer voor onze 
club waarbij 10 leden 12504 kilometers aflegden. 

 
In 1998 werd Remi Bogaert secretaris van de club. Ook dit jaar deden 5 

leden met succes mee aan de “ Vier-daagse van de IJzer” De Pauw Roger, 
Bogaert Remi, Lammertijn Geeraard, De Greve Norbert en Goethals 
Gaston. 

Norbert deed er nog een schepje bovenop met 3 maal de honderd 
kilometer te doen. Marke – Torhout en Bornem. Roger deed ook vlug nog 

de drie-daagse van Ieper, ook een 100 km tocht. 
Ook in hetzelfde jaar gaven wij 3 tochten met 1830 deelnemers. 



De Greve Norbert wordt parkoersmeester en Peter Rijckaert neemt ontslag en wordt 

secretaris van de voetbalclub. Gaston Goethals treed toe tot het bestuur en zal zich ontfermen 
over de kleding en het materiaal. 

 
In 1999 organiseerden wij onze eerste tocht te Kaprijke met de toepasselijke naam  
Groeninghetocht, met start in de meubelzaak Maledrie in de Voorstraat. Dit jaar gaven wij 4 

wandelingen en dat bracht 1902 deelnemers op. 
Op ons mosselweekend met Roger aan de potten werden maar liefst 175 kilo mosselen naar 

binnen gespeeld. 
Wij hadden 84 leden en de reclame werd ingevoerd in ons clubblad. De eerste adverteerder 
was “ Schilder & Decoratiewerken Sonneville uit Ursel” 

 

2000 

Het jaar 2000 werd ingezet met ons feestmaal op 22 januari in Feestzaal “ Tramstatie “te 
Bentille. De adverteerders stroomden toe en we verwelkomden, ‘ De Muynck Sport” Ertvelde  
Elektro “ Maenhout” Kaprijke, Bakkerij “ Blondeel – Schelstraete” Bentille – “Noteboom –

Buyse” – St-Jan in Eremo – “Proxy – Delhaize” St-Jan in Eremo. “Café Feestzaal Tramstatie” 
Bentille, “Sportshop Alain” Bentille. “HBK Spaarbank” Bentille – “ De Vershoek” Bentille – 

“Gemeentekrediet” Bentille – “ Drankencentrale Goethals” – Kaprijke. “De Vlasschaard” 
Bentille – “ Meubelen Maledrie” Kaprijke. “Goethals – Boute “ St-Jan in Eremo. “De 
Craemer en zonen” Bassevelde. 

We gaven 4 wandeltochten en dat leverde 3266 deelnemers op. 
Namen deel aan de Dodentocht Bornem: Dobbelaere Carine, Bommelé Magda, De Greve 

Norbert Verheye Omer. 
Er werden 4 wandelingen ingericht met 3266 deelnemers als resultaat. 
Er werd ook een busreis ingericht naar Wervik. 

 

2001 

In 2001 hadden wij 4222 deelnemers en starten wij voor de eerste maal in het zwembad te 
Eeklo. Wij mochten niet klagen met 929 deelnemers. Onze toenmalige voorzitter Roger kon 
er niet mee lachen toen hij merkte dat zijn fiets gestolen was. Hij heeft hem nooit meer terug 

gezien. Het was de eerste maal dat wij inschreven op de Landsdijk. 
Wij bezochten ook de brouwerij van de Augustijn te 

Ertvelde. Hier overhandigd onze voorzitter Roger het Roal 
Benti-manneken aan André Van de Velde. 
 

2002 

5 wandelingen met totaal 3480 wandelaars. Ditmaal 

volbrachten wij onze wisselbekertocht te Eeklo in De Leke. 
Er werden 3 busuitstappen ingelegd.. 
Wij mochten ook 20 nieuwe leden inschrijven. 

 

2003 

Bracht 5449 deelnemers naar onze contreien met als hoogtepunt 2085 wandelaars in De 
Tramstatie te Bentille. We gaven onze 1ste wandeling in de Abdijstraat te Eeklo. 
Wij brachten een bezoek met eigen vervoer aan Vlissingen waar wij hartelijk werden 

ontvangen door Omer en Aline. 
 

 

De ijsberen waren toen ook aanwezig en doken het water in. Zwemmers van dienst waren:  



Bogaert Remi, Verheye Omer, Boute Veronique, De 

Pauw Roger en Vandepitte Cedric. 
 

2004 gaven wij terug 5 tochten met 4748 stappers. Wij 
starten voor de 1ste maal te Lembeke (t’Zilleken) en bij 
(Decoranda) te Maldegem daar gingen wij ook boven 

de 2000 deelnemers. 
 

2005 

In 2005 werd Chris Verbiest onze secretaris Chris 
kon echter zijn taak niet volbrengen , door zijn 

beroepsbezigheden en moest hij met spijt in het hart 
ontslag geven. Onze voorzitter Roger De Pauw bood 

zijn ontslag aan en Remi Bogaert werd voorzitter wij 
hadden onze eerst verrassingsreis naar Burgh 
Haamstede (Nederland) 

Er werden 5 tochten ingericht die 4159 mensen naar 
onze contreien bracht.. 

Gerad Tas werd onze secretaris. 
 

2006 

Wij richten 5 wandelingen in met 4151 deelnemers. Er 
werd op 29/06 voor de eerste maal gestart in de Roste 

Muis. Wij deden een geslaagde busuitstap naar Watou 
waar wij allen leerden Picon maken 

De groep in dezelfde clubkleuren. Prachtig. 

 
Onze eerste Oostenrijk reis planden wij op 29 juli met bestemming Bach. Met 34 leden 
mochten wij niet klagen. 

 



2007 – Er stonden 6 wandelorganisaties op ons programma, St-Laureins, Bentille, Eeklo, 

Sporthal) Waterland Oudeman, Watervliet en Eeklo (Abdijstraat) 
Wij namen deel aan de Nationale Wandeldag te Meise ( Cracks) Gent ! Florastappers). 

Verder nog busuitstappen naar Ossendrecht, Silenrieux, Paal, en St-Truiden. 
Er namen 6 leden deel aan de Dodentocht te Bornem – De Coninck Ludo 100 km. De Beir 

Marleen 100 km. Duerloo Walter 100 km. 

Vandepitte Stefaan 45 km. Vandepitter Cedric 45 
km. Vandepitte Kevin 68 km. 

Op zaterdag 3 maart mocht onze toenmalige 
ondervoorzitter Geeraard Lammertijn te St-Laureins 
de van verdienstelijk recreatief sporter in 

ontvangst nemen. 
Op 17 november overleed ons bestuurslid en 

medestichter Ernest Thijsebaert. 
 
In 2008 reden wij met een volle bus naar Diekirch en namen daar deel aan de twee-daagse. 

Stefaan Vandepitte trad toe als bestuurslid en nam het parkoers onder zijn vleugels. 
Dit jaar vielen wij terug in de prijzen want Gaston Dobbelaere mocht de  van 

sportverdienste in ontvangst nemen uitgereikt door de sportraad van St-Laureins. 
Onze eerste wandeling te IJzendijke was een feit. 
 

2009 

Wij legden 4 busreizen in naar : Puurs  -Merelbeke, Nationale Wandeldag. Borgloon, Voeren, 

Godewaertsvelde. Er werden 8 wandelingen georganiseerd met 5992 deelnemers en met als 
1ste inrichting in De Meet te Bentille. We trokken ook naar de Moezel en logeerden in Krov. 
 

2010 

Onze tweede buitenlandse uitstap naar Bach ‘Oostenrijk bracht een voltallige bus leden naar 

de bergen, met als chauffeur Herman met de tiroller hoed. zie foto Ons hotel “Grüner Baum” 
werd onze uitvalbasis.  
Wij gaven 8 wandelingen met een totaal van 5793 

deelnemers. 
Ludo De Coninck kwam het bestuur vervoegen. We besloten om 

5 busreizen in te richten: Gits-Geeraardsbergen, Broechem, 
Ronse, Saint Symphorien, en Kemmel. 
Onze materiaalmeester Gaston Goethals heeft zijn ontslag gegeven als 

bestuurslid maar verbindt zich er wel toe om verder te helpen 
waar nodig is. 

Twee nieuwe mensen traden toe tot het bestuur., Windey Rita en Van Den 
Fonteyne Huguette 
 

2011 

Gerard Tas gaf zijn ontslag wegens verhuis naar Blankenberge en Stefaan Vandepitte werd 

onze secretaris. 
Dit jaar gingen wij wandelen met de bus te :Aarschot - Asse – Couvin – Everbeek – 
Westmalle – Schilde. 

Vijf wandelingen werden ingericht: Eeklo – IJzendijke – Bentille – Roste Muis – Sijsele – 
Bentille – St-Laureins en Watervliet. 

Op 30 maart overleed onze parcoursbouwer voor IJzendijke Johnny De Maertelaere. 



Op 20 april overleed ons bestuurslid en verantwoordelijke voor de 

busuitstappen Norbert Holderbeke. 
 

2012 

Voor het eerst word de Meetjesland Maak het Mee (MMM) ingericht. 
Met de bus gingen wij naar: Lennik-Lovendegem – Oostduinkerke, Hoesselt, Hoegaarden, 

Altenahr, Overijse en Brugge-Namur 
Op vrijdag 27 juli vertrokken wij naar Fortsau in Oostenrijk met verblijf in hotel: 

“Innviertler”. 
 

2013 

. De Busuitstappen waren naar: Bornem-Overmere, Kanne  -Maastricht, - Lichtaart – Altenahr 
– Brecht – Masbourg – Essen – Wepion. Er werd ook een kerstwandeling aangedaan te 

Brugge en Namur, het heeft die dag gans de dag water gegoten en er viel weinig te genieten 
van de kerstmarkten. 
 

Herman Duerloo kwam de bestuursleiding vervoegen en nam het clubblad voor zijn rekening. 
 

Altenarh werd natuurlijk de uitschieter, drie dagen wandelen in een prachtig gebied en dorst 
hebben wij daar zeker niet geleden. We hadden ook wel geluk met de verkiezing van de 
Wijnkoningin. Ondanks de flinke wandelingen werd er nog flink wat afgedanst bij het leuke 

orkestje, mooi om zien. 
 

Wij mochten drie nieuwe bestuursleden verwelkomen, Van Bostelen Cees, Duerloo Herman 
Allonsius Florent en Verkeste Wilfried die zich ontfermde over het parkoers. 



Oud bestuurslid Norbert De Greve verloor de strijd tegen zijn ziekte op 10 

september. Wij herinneren ons Norbert als een zeer goede stapper zo 
volbracht hij meerdere keren de 100 km van Bornem tot een goed einde, ook 

Torhout prijkt op zijn palmares en ontelbare vier daagse tochten. Allemans 
vriend. De facteur. 
 

2014. 

Reis Oostenrijk.Hotel Alpenland Obergung ötstal.  

Onze voorzitter Remi bood om familie reden zijn ontslag aan Geeraard Lammertijn werd 
voorzitter. Wij deden 8 wandelingen en kregen 8372 deelnemers over de vloer.  
Busuitstappen, Dinant, Ieper-Deinze, Scherpenheuvel, Holsbeek, Lier, Hechtal Warsage en 

Ingelmnster. 
 

2015. 

Er werden 9 wandelingen georganiseerd en we mochten 8385 wandelaars inschrijven. 
7 busuitstappen waarbij 487 leden op de bus stapten. Diest – Deurne – Houwaert – Ladeuze – 

Wiekevorst – Ottignies. Onze eerste kaas en wijnparty bracht 161 leden aan tafel. Wij deden 
een groepswandeling waarbij wij vertrokken in Fred’s Café. 

We konden de Twee-Daagse van Diekirch doen met 60 leden, en overnachten in Vianden. 
 

2016  

Ons weekend Parijs werd een succes over 
gans de lijn, met een volle bus gingen wij 

de Franse hoofdstad verkennen. 
Degene die er bij waren konden dit beamen. 
Ondanks het januari was viel de temperatuur 

zeer goed mee en werd de kerstmarkt op de 
Champs Elysées druk bezocht. 

Wij deden 9 wandelingen met een totaal van 
8980 deelnemers. Wij legden bussen in naar: Hofstade, Zingem met bezoek aan Breydelham, 
Zonnebeke, Rotselaar, Ham, Butgenbach, Jette en Meeuwen. 

Herman Pattyn kwam onze groep versterken en nam het parkoers en de uitpeiling voor zijn 
rekening. 

De verrassingsreis ging dit jaar op 18 juni naar Beringen-Paal met een bezoek aan het 
mijnmuseum en daarop aansluitend Bokrijk. 
Voor de Uut Buutwandeling trokken wij naar het mistige Hoofdplaat. 

 

2017  

Terug 9 wandelingen en 9926 inschrijvingen. De bussen vertrokken naar: Zoersel, 
Philippeville, Huizingen, Vlissingen, Lummen, Oud Heverlee, Berlaar, Leeuwergem. 
Vlissingen waar wij op een rustige manier de binnenstad konden verkennen en ook bij Omer 

en Aline konden wij aankloppen voor een lekker glas witte wijn. 



De verrassingsreis ging dit jaar naar Dendermonde, doch eerst hadden wij een lekker ontbijt 

bij onze vrienden van de Zilverdistel te Ouwegem. De terugreis werd aangevat en beëindigd 
te Overmere waar wij konden genieten van een overvolle wok. 

Wij reisden ook nog met een volle bus naar Valkenburg waar wij deelnamen aan de Vier-
daagse Heuvellandtocht. Wij namen ook afscheid van Veronique Boute wel gerespecteerd 
medewerker op onze organisaties, onze koffiemadam mogen wij zeggen. 

 
2018 

8 wandelingen met 8949 deelnemers.  
Wij gingen met de bus naar: Diepenbeek, Ingelmunster, Kinderdijk, 
Wolvertem en Oostham. 

Onze Oostenrijkreis bracht ons naar Galtür 
Prachtige wandeling te Kinderdijk in Holland. 

Onze verrassingsreis 
bracht ons eerst naar 
Vlissingen waar wij 

werden ontvangen met 
een lekker ontbijt door 

wandelverening Willen 
is Kunnen.. 
Daarna bezochten wij 

het havencomplex van 
Terneuzen, zeer 

interessant . 
De dag werd afgesloten 
te Sluiskil waar zich ook 

een Wokrestaurant 
bevindt. 

Voor de Uut Buuktocht 
gingen wij naar 

Breskens waar Cees en Corry een prachtig parkoers hadden uitgetekend. 

 
2019 

7 wandelingen met 8928 deelnemers. De bussen reden uit naar : Wervik met bezoek aan Jules 
Destroper te Lo-Reninge. Diest, Ladeuze, Buggenhout, Linkebeek en Dentergem-Ieper. In 
totaal namen 369 leden deel aan de busreizen. Ons eerste wandelweekend te Nieuwpoort 

bleek een succes.  
Onze verrassingsreis ging de grens over en 

Adam bracht ons naar Frankrijk waar wij een 
ongelooflijke wandeling konden maken langs 
de ‘ La Cote Opale’ Cap Gris Nez. 

Dit was dan ook de verdienste van Stefaan die 
alles op voorhand geregeld had en afsluiten 

deden wij naar goed gewoonte met een 
ongelooflijke goede Wok te Beernem. 
 

De Uut Buuktocht ging naar Cadzand.  
Wij vernamen ook het overlijden van ons oud bestuurslid Rudi 

Holderbeke. 12/09/2019. 
 



Onze Oostenrijkreis bracht ons naar St-Leonard  -Pitztal waar wij logeerden in Hotel  

Sonnblick. Alle Oostenrijk reizen werden uitgetekend en geleid door Cees en Corry. 
 

2020 

Door de coronacrisis is het zoals voor iedereen een rampjaar geworden. Wij deden 1 
wandeling tot nu toe te Eeklo met 1804 deelnemers. 1 busuitstap naar Viane met bezoek aan 

de Colruyt. Succes. 
Onze reis naar Zwitserland bleek terug een schot in de roos. Cees en Corry hadden weer hun 

best gedaan. 
Wat er verder te gebeuren staat moeten wij afwachten. Misschien nog een wandeling te 
Maldegem en Kaprijke maar het is altijd afwachten.  

WANDELCLUB ROAL BENTI 30 JAAR.  1991 – 2021. 

29 jaar lid – Dobbelaere Gaston, De Pauw Roger, Lammertijn Geeraard.  

28 jaar lid – Maes Huub, Baele Marijke, Minnebo Christiana, Dobbelaere Carine. 
26 jaar lid – Goethals Gaston, Bogaert Remi. 
25 jaar lid – Pattyn Carine 

21 jaar lid – Steyaert Christiana, Meire Paul, Van Speybroeck Freddy, De Puydt Ingrid. 
20 jaarlid – Vandepitte Stefaan, Van Speybroeck Magda, Verstraete Carlos, Van Hoecke 

Marleen, Verheye Omer, Du Puy Aline. 
 
Onze oersticker die nog altijd het meest 

wordt aangekocht door de wandelaars. 
 

Het manneken heeft ook al enkele zware 
stormen doorstaan maar ziet er toch nog 
altijd goed uit. Het zou anders geen 

smokkelaar zijn hé. 
 

Hopelijk overleeft het ook de Covid – 19 en 
mag het met ons allen het 30 jarig bestaan 
vieren van onze club. 

 
Hiernaast ziet 

U ons 
allereerste 
logo maar dit 

werd 
verboden van 

het VWJL. 
Dit bleek het 
logo te zijn 

van WSV 
Wervik dat 

reeds gestart was in 1975. 
 

Dit was een beknopt verslag van het reieln en zeilen van onze club, wij konden ook nog alle 

clubfeesten beschrijven en wandeluitslagen geven maar dit zou te veel kopie geweest zijn. 
Tenslotte hoe kwamen wij aan onze naam? De voetbalclub droeg de naam Roal Benti. Bij het 

begin waren er twee sponsors, RObrecht Buysse en ALbert Goethals,cafébaas en brouwer. 
Benti verwijst naar de naam Bentille. 


